De OORLOG
binnengestapt

door
ESTHER
KLEUVER

B MUSICAL

Het is maar
wat makkelijk
om jezelf te-
rugkijkend in
de geschiede-
nis te bestem-
pelen tot held.
Toch gingen
de meeste Ne-
derlanders tij-
dens de Twee-
de Wereldoor-
log zoveel mo-
gelijk * door
met hun ’nor-
male’ levens.
Zo niet Erik
Hazelhoff Roelfzema,
een Leidse student die
het zorgeloze feesten en
‘zuipen opgaf om te vech-
ten voor vrijheid, volk en
vaderland. ,

De levenswandel van Enge-

landvaarder Erik Hazelhoff
Roelfzema (1917-2007) vormt
weliswaar de leidraad van de
musical Soldaat van Oranje,
toch focust de voorstelling niet
zozeer alleen op zijn persoon,
als wel op wat een oorlogssitu-
atie precies met mensen doet.
Welke beslissingen neemt ie-
mand in cruciale tijden? Bin-
nen de vriendenclub van de
Leidse studentenvereniging
van Hazelhoff = Roelfzema
maakte ook iedereen zo zijn ei-
gen keuzes. Terwijl de een
verder studeerde alsof er niets
aan de hand was, sloot de an-
der zich juist aan bij de vijand.
. Een mooi inhoudelijk gege-
ven dat tot denken aanzet. Wat
zou je zelf gedaan hebben in
zo’'n situatie? Soldaat wvan

Oranje is dan ook zeker geen
musical in de klassieke zin van
het woord. Het is eerder een
muzikale toneelvertelling. Dat
rechtvaardigt ook de keuze
van regisseur Theu Boermans
om vooral acteurs voor de
hoofdrollen te strikken en
geen zangers. Mensen die een
dramatische rol aankunnen en
niet per se de hoge noten hoe-
vente halen. Dat het vertelzin-
gen daardoor niet altijd even
zuiver klinkt, neem je dan
maar voor lief, er zijn toch al
niet veel nummers (een enkele
uitzondering daargelaten) te
horen die je echt bij zullen blij-
ven. Muziek is hier puur ge-
bruikt ter dramatische onder-
steuning.

Kordaat

Matteo van der Grijn maakt
van ’zijn’ Erik Hazelhoff
Roelfzema vooral een held
door zijn acties en waar hij
voor staat. De acteur laat na-
melijk ook de meer menselij-
ke trekjes van de Engeland-
vaarder doorschemeren en
stelt in het begin zelfs openlijk
zijn vraagtekens bij het ver-
trek van de Koningin naar En-
geland. Loes Haverkort is
sterk als Charlotte, de grote
liefde van Erik, en koningin

Wilhelmina (Catherine ten
Bruggencate) wordt potig en

‘kordaat gespeeld, met een

heerlijke humoristische
kwinkslag. Maar ook de overi-
ge rollen worden prima inge-
vuld: s

Edwin de Vries had zijn -

{

heldere en geromantiseerde -
script overigens wel wat span-
nender kunnen uitwerken, in
plaats van het brave chronolo-
gische verhaaltje dat er nu:
ligt. Toch valt dat minpuntje
weg te strepen tegen de spec-
taculaire belevenis die Soldaat
van Oranje uiteindelijk is ge-
worden, mede doordat je als
publiek plaatsneemt op een
draaiende tribune in de speci-_
aal voor de gelegenheid ge-
bouwde TheaterHangaar op

"voormalig vliegveld Valken-

burg. In een indrukwekkend
panorama van levensechte
beelden (compleet met een
zandstrand en golven, voor-
bijrazende motorfietsen en
zelfs een vliegtuig), gelar-
deerd met geprojecteerde au-
thentieke zwart-wit fragmen-
ten, heb je het gevoel midden
in het oorlogsgeweld te zijn te-
rechtgekomen. Door deze hy-
perrealistische opzet wordt de
verbeeldingskracht van het
publiek weliswaar nauwelijks
aangeboord, maar daar staat

- dan weer tegenover dat het

voelt alsof je zo een spannende
avonturenfilm bent binnenge-
stapt. En dat maakt deze Sol-
daat van Oranje tot meer dan
een standaardavondje thea-
terbezoek. Bovendien houdt
het een belangrijk stukje va-
derlandse gescliiedenislevend
en dat is mooi meegenomen.

Info: www.soldaatvanoranje.nl
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